
FILOSOFIE 
 
Ben je eigenwijs, maar kun je ook kritisch naar je eigen opvattingen kijken? Houd je van 
argumenten en discussie? Dan is filosofie iets voor jou! 
Filosofie betekent letterlijk “liefde voor wijsheid”. Filosofie vraagt dan ook een onderzoekende 
en geïnteresseerde houding. Je moet durven kritisch te zijn. Zeker naar jezelf toe. En je moet 
willen doorbijten en worstelen met argumenten. Wijsheid krijg je niet cadeau. Filosofie is 
leren denken met de hersenen van de grote filosofen. In de loop der jaren verzamel je een set 
vlijmscherpe argumenten en zal je merken dat je sneller de vinger op de zere plek weet te 
leggen in discussies. 
 
Filosofie kan over heel veel onderwerpen gaan. Bij filosofie ga je nadenken over aannames die 
we in de wetenschap maken. Voorbeelden van vragen die we gaan onderzoeken zijn: 
 
● Mogen ouders met opzet proberen hun kind doof geboren te laten worden? 
● Mag je in een democratie alles zeggen wat je denkt? 
● Is het rechtvaardig dat een medisch specialist meer verdient dan een minister? 
● Kunnen dieren rechten hebben? 

 
Filosofie vormt een goede voorbereiding op een studie aan de universiteit. De manier van 
denken is meer academisch dan bij andere vakken en oud-leerlingen zeggen vaak dat ze juist 
aan filosofie veel gehad hebben. Dat geldt in het bijzonder als je rechten, bestuurskunde of 
sociologie gaat studeren. Maar ook bij een studie geneeskunde of psychologie komen ethisch-
filosofische onderwerpen aan bod. 
 
Filosofie is op een profielkeuzevak voor Cultuur en Maatschappij, maar kan in ieder profiel 
gekozen worden. Je krijgt drie uur filosofie per week in havo 4 en twee uur in havo 5. Je krijgt 
drie uur filosofie per week in vwo 4 en 5 en twee uur in vwo 6. 


