
GESCHIEDENIS IN DE BOVENBOUW 

 
 

Geschiedenis is een vorm van geestelijke vrijheid. Geschiedenis is een 
heel sociaal vak. Het gaat namelijk per definitie om andere mensen, 
andere culturen. In de eenentwintigste eeuw, waarbij bij velen de 
bevrediging van materiële behoeftes (groot huis, dure auto, de 
nieuwste technische snufjes) centraal staat, praten docenten 
geschiedenis als Brugman om de waarde van het vak uit te leggen. De 
waarde ligt nu juist in het immateriële. Je kunt geen Ferrari kopen met 
diepgaande kennis van het Romeinse rijk. Het praktische nut van het 
vak is dus moeilijk aan te tonen. Eigenlijk zou je dat niet eens moeten 
willen.  Geschiedenis is een ‘nutteloos’ vak, maar wel heel waardevol. 
Om het heden enigszins te doorgronden, is kennis van het verleden 
nodig. Het gaat dus om bestaansverheldering. Bij geschiedenis wordt 
niet alleen een goed geheugen gewaardeerd, maar ook dat je inzicht 
hebt in de verschillende gebeurtenissen. Dat er toekomst in het 
verleden zit, moge duidelijk zijn. Een scholier met geschiedenis in zijn 
profiel beschikt over een behoorlijke algemene ontwikkeling. Deze 
zaken komen van pas in je vervolgopleiding. Weinig opleidingen stellen 
geschiedenis verplicht, maar vele erkennen dat het handig is als je het 
vak tot je eindexamen gevolgd hebt. Bovendien zit in veel studies een 
onderdeel geschiedenis in het programma. Een willekeurige greep: 
economie, rechten, kunstvakken, journalistiek en de talen.  
 


